Even helemaal weg van de bewoonde wereld, het kan op
deze twaalf bijzondere locaties. Gewoon in eigen land.

Tekst STEPHANIE PANDER

~ WOLDE » Zeewolde

Na flink wat omzwervingen en buffelen
op een eigen foodtruck, droomden
Lisette en Bas van een vaste plekin
het groen. Om zelf duurzamer te leven,
dichter bij de natuur, én om gasten
datzelfde gevoel te laten ervaren. De
ultieme plek hebben ze gevonden in
natuurgebied het Horsterwold, in de
Flevopolder niet ver van Zeewolde.
Terra Wolde begon als pop-up cam-
ping. maar is uitgegroeid tot een heus
‘buitenhotel’, Je kunt er slapen in één
van de twee bosyurts, in een Bell-tent
tussen de klaprozen of in het boshuisje
met net iets meer comfort. Rol je yoga-
mat uit, ga op beversafari of peddel
met de sup het Wolderwijd op. In
Restaurant Pomponius wordt allerlei
lekkers uit eigen bostuin geserveerd
en op donderdag- en zondagavond
gaat de pizzaoven aan.

L, INIERSHUISJE
Frederiksoord (DR)

Tussen de verlaten kassen en ver-
wilderde tuinen van de voormalige
tuinbouwschool in proefkolonie
Frederiksoord staat een klein
houten huisje. Het Pioniershuisje,
zoals de eigenaren het noemen, is
gebouwd met gerecyclede mate-
rialen. Het riet op het dak komt
van een Drentse keuterboerderij
en de muren zijn bekleed met
jeansstof van oude spijkerbroeken.
Naast het tweepersoonsbed en

terrawolde.nl de zithoek is er nog net genoeg
plek voor een keukenblok en een
houtkachel. Een volwaardige
Duurzaam woning dus op de oppervlakte

van een groot uitgevallen post-
zegel. Het pioniershuisje is
een perfecte uitvalsbasis voor

logeren was nog
nooit zo leuk

een ontdekkingstocht door de
Kolonién van Weldadigheid, be-
kend van het boek en de theater-
productie Het Pauperparadijs.
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